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Mulders vierde boek is geïnspireerd op de waargebeurde vondst van flessenpost in de

IJssel. Veerman Georg Keibler viste vanaf het Deventer pontje een wijnfles uit het water.

Hierin zat een Engelstalige brief, ondertekend door ene Mandy. Een van de zinnen was:

We are destroyed and then we rebuild. That’s human nature, right?.

De dag na de vondst verscheen in dagblad de Stentor een interview met de schipper.

‘Wie is Mandy?’ stond er boven het krantenartikel. Deze vraag triggerde de schrijfster.

Zat hier misschien een nieuw verhaal in? Na de voltooiing van haar misdaadroman ‘De

Veluwse verdwijning’ besloot Bertina Georg Keibler op te zoeken. Ze vroeg hem of

Mandy zich al gemeld had, want het bericht over de vondst had toch groot in de krant

gestaan. Dit bleek niet het geval. De veerman kon haar wel vertellen hoe het die dag was

gegaan met het opvissen van de fles.

Bertina ging aan de slag met haar verhaal over de mysterieuze briefschrijfster. Ze combi-

neerde de feiten met haar eigen fantasie en zo ontstond ‘De IJsselbrief’, een roman over

de gepensioneerde filosoof Mandy en haar dilemma. Met dit boek geeft Mulder in feite

een antwoord op de vraag boven het krantenbericht.

Bertina Mulder signeert roman ‘De
IJsselbrief’ bij The Read Shop Epe

Zo kun je ons bereiken

The Read Shop Epe

Hoofdstraat 77

8162 AC Epe

Bezoek de website:

https://bertinamulder.nl/


De signeersessie vindt plaats op 1 juli 2023 van 13.30 tot 15 uur, bij The Read Shop aan

de Hoofdstraat 77 in Epe. ‘De IJsselbrief’ is ter plekke te koop en kost 20 euro. Het boek

wordt uitgegeven door Uitgeverij Neckar. Meer informatie over de auteur en de achter-

grond van het verhaal staat op www.bertinamulder.nl.
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